
W (T) C Kalender

’t Was nog maar gewillig gedaagd in ’t oosten, of Seed’n stuikte binnen bij de Berre, en riep:

“Berre, ge staat op nen kalender!”

De Berre dacht: “Ook een gelukkig nieuwjaar...”, want ’t was één januari. In plaats van te

antwoorden, keek ie naar zijn voeten, dan naar Seed’n, dan weer naar zijn voeten, en zei dan:

“Maar Seed’n, dat is hier toch gewone tapis-plein?”, en hij dacht bij zijn eigen: ‘zo tiellijk op ’t jaar, en

ie heeft het al zitten...’.

“Maar neen gij,” replikeerde Seed’n, “hierzie, ge staat hier op de kalender van WTC Oeselgem

‘Ontspanning Verenigt’ 2015! En ik ook!” Terwijl hij sprak, haalde hij een tope gevouwen blad papier

uit zijn binnenzak, opende het, en duwde het de Berre onder zijn neus.

“’t Is wel schoon,” zei de Berre, “maar gij trekt er toch niet op...”

“En gij wel zeker, dikkop” snoof Seed’n, “trouwens dat heeft allemaal geen belang. ’t Is kwestie dat

we door die kalender beroemd worden, gij en ik...”

“Beroemd... beroemd...” bromde de Berre, “wat hebt ge daar nu aan. Iedereen beroemd...”

“Misschien heeft onze schepper daar wel iets aan,” bedacht Seed’n, “hij heeft hem wel niet zelf

gemaakt, die kalender, maar wij zijn toch van hèm, hee, en per verkochte kalender zal hij wel nen

vetten euro in zijnen zak steken, zekers... allee, ’t is te hopen, want met die Sabam van

tegenwoordig...”

“Toon dat nog ne keer, die kalender...”.

Er was de Berre precies iets opgevallen:

“Hierzie... hebt ge dàt gezien, Seed’n? Ik den eersten, en gij een endeke achter mij!”

“Vaneigens, dadde,” antwoordde Seed’n nors, “ge kunt gij toch niets anders verdragen gij... met uw

ego gelijk nen neushoorn!”

Soms moet een mens een beetje psychologische doorzicht ontwikkelen en boeiende dialogen

onderbreken omwille van het maatschappelijk welzijn.

Het zit namelijk zo: de Berre kon nooit iemand inhalen, maar vermocht het met énen tert van de kop

af van iedereen weg te rijden. Seed’n daarentegen, fietste gelijk welk gat met de vingers in de neus

dicht, maar kon nooit iemand oversteken, laat staan los rijden.

In den beginne dat ze samen gingen trainen, startten ze altijd met Seed’n op kop, en daarachter de

Berre, maar dat werd redelijk rap een beetje saai: Seed’n zag geen gat om toe te rijden, en de Berre

vond niemand achter zich om te lossen. Na rijp beraad en ettelijke Pale-Ales, Irish Coffees en Duvels

besloten ze bij een volgende gelegenheid de orde eens om te draaien: de Berre op kop, en Seed’n in

het wiel. Aanvankelijk leek het te lukken: de Berre draaide eens zijn groot verzet rond met de



bedoeling Seed’n er af te rijden, en het gat was nog geen halve meter groot of in een wip zat Seed’n

alweer op het achterwiel van de Berre. Al gaf dit nu ook weer geen aanleiding tot een summum van

trainingsarbeidsvreugde, ze besloten toch op die manier door te gaan, maar de training te beperken

tot anderhalve keer de rotonde aan De Vierschaar.

Alzo werd dit een vertrouwd beeld in wielerminnend Vlaanderen.

En hangt Martine’s kalender met Seed’n en de Berre in ’t vertrek van elke rechtgeaarde wielertoerist.
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